
DE HUWELIJKSNACHT… 
(DEEL 1)

HIJ: EINDELIJK, HIER HEB IK ZOLANG OP GEWACHT !
ZIJ: WIL JE DAT IK OOIT WEGGA ?

HIJ: NEE. IK DURF ER NIET EENS AAN TE DENKEN...
ZIJ: HOU JE VAN ME ?

HIJ: NATUURLIJK.. HEEL VEEL !
ZIJ: HEB JE ME OOIT BEDROGEN ?

HIJ: NEE. WAAROM VRAAG JE ME DAT ?
ZIJ: WIL JE MET ME VRIJEN ?

…

>> BINNENKORT DEEL 2 <<


