De wolf...

Het is weer actueel de laatste tijd in het nieuws...de wolf.
Maar wie bedreigt eigenlijk wie.

Alles draait in ons levend stelsel om onze habitat (leefomgeving) dit geldt
zowel voor de mens als de 'anderen’, planten, insecten, dieren etc.

Die habitat (leefomgeving) is voor de planten, insecten, dieren, etc en de
mens, onze ruimte die we nodig hebben om te leven.

Het mensenaantal groeit en groeit maar op een gelijkblijvende gebied, en
ons 'gecultiveerde' Nederland/ Europa wordt voller en voller.

De echte natuur lost 'overbevolking op', maw teveel species overleven het
niet, maw ze gaan dood...dus blijft hun habitat in evenwicht.

De 'onechte' natuur, zoals de mens lost dit op met allerlei onnatuurlijk
oplossingen, vaak met allerlei medische hulpgrepen (bv vaccinaties,
oorlogen etc.), echter gaan zij niet dood en raakt hun complete habitat uit
balans.

Blijkbaar is de wolf als species minderwaardig dan de mens, dus worden
allerlei drastische maatregelen overwogen om het "gevaar?" wolf, te
vermoorden van de wolf omdat de mens zijn leefgebied steeds verder
uitbreidt omdat er maar geen einde komt aan de bevolkingsgroei van de
mens.

Wie geeft de mens het recht om vrij levende dieren af te schieten en zouden
we het geweer niet eens op ons zelf moeten richten om de exponentiéle
groei van de mens in grip te krijgen.

In onze geschiedenis lessen werd ons verteld over de grote
volksverhuizing(en) van laatste decennia...is dit momenteel ook niet aan de
gang...dus komt de complete habitat in onbalans.

Als we onze menselijke habitat niet snel op orde krijgen zal er niet veel
overblijven van ons gezamelijk habitat waar mens en mens en mens en dier
in harmonie samen leven.
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