
Oorlog en vrede  Honden uitlaat gebied 

Toen een dik jaar geleden de blikken- bordjes- oorlog uitbrak, u weet wel 
over de hondenlosloopgebieden, deed onze lokale overheid alsof haar 
neus bloedde. Het was een uiterste poging haar standvastig beleid te 
etaleren. Nu blijken de bewuste blikken bordjes geruisloos het hazenpad 
gekozen te hebben. In geen velden of wegen is nog iets te bespeuren van 
wat leek op de “”Hoekse en Kabeljauwse  Twisten” van Onderbanken. 

Gelukkig hebben de huidige bestuurders (B&W, de Raad?) ingezien dat 
regeren en kennis van zaken niet altijd hand in hand gaan. Daarom is 
terugkomen op een onzinnige besluit, een daad van wijsheid en vooral…… 
dapperheid! 

Maar nu het vervolg: Dit grapje heeft de schatkist van Onderbanken (dus 
de burger) naar mijn inschatting zo’n slordige € 20.000 gekost.  

Hebben de door ons gekozenen al eens nagevraagd wat dat nu werkelijk 
gekost heeft? Inclusief aankoop, plaatsen en weer opruimen? 

Hebben de door ons gekozenen gevraagd welke bestuurders en/of 
ambtenaren  nu voor die bewezen onzin verantwoordelijk waren. 

Immers na elke oorlog worden er schuldigen aangewezen. Of bestaan er 
in Onderbanken alleen maar slachtoffers? 
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