Onzin in Onderbanken...

In een regionaal dagblad stond donderdag een artikel over Onderbanken met
als kop: “Onzin in tekst vertraagt toekomstplan.”

Ik dacht het eerst dat dit een verdekte poging was om in de trant van mijn
columns te komen, maar er was niets dat op enige alliteratie wees. Het had
immers gekund.

Als ik de inhoud van het stukje moet beoordelen dan moet ik bekennen dat ik
nog nooit zoveel onzin bij elkaar gelezen heb. Als het waar is wat daar staat
- en ik kan het nog niet geloven - dan heeft het vorige college van B&W tot
twee keer toe een opdracht gegeven om een masterplan op te stellen. Zo te
zien was en is het college nog steeds niet tevreden over de geleverde
kwaliteit! En dat na een vertraging van twee jaar! Je zou zeggen dat na zo'n
lange looptijd het plan, dat kennelijk iets moest zeggen over demografische
ontwikkelingen, inmiddels wel aan een derde herziening toe is.

Of was de conclusie van de rapporten het college niet welgevallig, was het
rapport niet genoeg dichtgetimmerd om de raad te kunnen overtuigen? Of
om de raad een bepaalde richting in te sturen? Hoe dan ook, het blijft een
ongerijmd en mysterieus artikel.

De vorige week werd op de televisie voor het eerst de explosieve, alles en
iedereen bedreigende groei van de wereldbevolking besproken.
Gerenommeerde wetenschappers zoals Sir David Attenboroughs, de Britse
diplomaat Roger Martin en onze eigen bioloog Midas Dekkers schetsten een
beangstigend toekomstbeeld van onze aarde. Immers, iedere seconde
groeit de mensheid met meer dan twee personen!

Niet de opwarming van onze blauwe planeet, niet de CO2 uitstoot, maar de
ongeremde groei van onze bevolking met 1 miljard mensen per twaalf jaar is
de grootste bedreiging van ons bestaan!! Demografische studies geven aan
dat wij over zo'n 25 jaar met 9 miljard mensen op dit kleine melkwegbolletje
leven. Een soort Oostvaarders Plassen op mondiaal niveau dus. Want de
groei van de mensheid gaat door, maar onze aardkloot kan niet uitdijen en
de rekensom is gauw gemaakt.

Dus de vergrijzing in Onderbanken is zo slecht nog niet en dat er veel meer
jeugd nodig is om de grijsaards te verzorgen blijkt ook een opgeblazen
piramidespel te zijn, want wie verzorgt dan die jeugdigen als zij op hun beurt
weer oud geworden zijn? Bullshit dus.

Het ware beter als de bestuurders van Onderbanken zich eens bezig hielden
met de kwaliteit van leven. En die wordt in grote mate bepaald door de
kwaliteit van de natuurlijke omgeving. Als ik het goed begrepen heb, dan
wordt er momenteel meer geld en energie in de landbouw gestoken dan dat
er uit komt. (Alle subsidies en Handels beschermende maatregelen
meegeteld.)

Nou, de kolenmijnen zijn in zeventiger jaren voor minder gesloten!



> Zou het niet wenselijk zijn dat de mensen in onze rijke rivierdelta weer
voor een groot gedeelte voedsel consumeren dat wordt geproduceerd op
eigen grondgebied?

> Zou het niet wenselijk zijn dat de mensen in ons prachtige heuvelgebied
zien dat herstel van het oorspronkelijke cultuurlandschap en landbouw best
samen kunnen gaan?

> Zou de plaatselijke overheid niet daar haar pijlen op moeten richten?

> Zou het niet wenselijk zijn dat de urbanisatie van onze leefomgeving, dus
van ons dierbare buitengebied, een halt wordt toegeroepen?

> Zou het niet wenselijk zijn dat de landbouwer, als betaald
landschapsbeheerder, meer wordt ingeschakeld om het cultuurlandschap te
helpen herstellen?

Als u geinteresseerd bent, als inwoner maar zeker als bestuurder van deze -
nu Nnog - mooie gemeente, in een breed gedragen visie op onze groene
omgeving klik dan op: www.nederlandweermooi.nl van de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap.

Er is nog hoop!

Pierre Lindner




