
Ongerijmd in Onderbanken… 
 
Afgelopen donderdag was de dag van het gedicht, zoals er zoveel dagen 
worden uitgeroepen tot de dag van…. Op diezelfde dag viel mijn oog op een 
foto bij een artikel over de Ondertekening van een intentieovereenkomst 
BMV Merkelbeek. De foto deed mij herinneren aan plaatje in de Katholieke 
Illustratie van rond 1900. Het onderschrift daarbij was: Tevreden 
grofwildjagers na geslaagde safari. Hoe kom ik daarop? 
Omdat het artikel associaties oproept met, wat men in politiek Parkstad 
noemt, kannibalisme. 
 
Het van elkaar afsnoepen van projecten tussen de onderlinge gemeenten. 
Zoals Kerkrade en Heerlen nog altijd ruziën over de vestiging van Albert 
Heijn XL, zoals Brunssum en Landgraaf bijna elkaar de koppen insloegen 
over de mogelijke verhuizing van Cranenbroek en zoals zovele andere trieste 
voorbeelden in Parkstad Limburg mét of zonder WGR+ 
 
Ik dacht bij mijzelf; Gaat Onderbanken dit slechte voorbeeld nu ook volgen? 
Gaan de kernen nu al onderling posities innemen vóór de verkiezingen onder 
het motto: Pik binnen, het is immers winter? 
Natuurlijk maakt iedere kern zich zorgen over het voortbestaan van hún 
school, natuurlijk is dan de kreet BMV een prachtige verzamelnaam (en 
voorwendsel) om voorzieningen in eigen dorp te  behouden. Maar de 
aanwezigheid van het College van B&W op de foto geeft mij het gevoel dat 
de teerling reeds geworpen is en dat lijkt mij niet gewenst met het oog op de 
toekomstige ontwikkelingen. Immers de bevolking loopt terug, dat weet 
iedereen.  Maar loop dan niet vooruit op situaties die in de toekomst geheel 
anders zouden kunnen liggen als nu wordt aangenomen. Wat te denken van 
een herindeling voor heel Parkstad? Wat te denken van een heel andere 
gebiedsindeling of bestuursstructuur in de toekomst? 
 
Toen ik laatst vanaf de Roerweg keek naar de prachtige rotonde tussen 
Bingelrade en Jabeek, toen ik zag dat de dorpen Jabeek en Bingelrade via 
deze rotonde praktisch aan elkaar gegroeid waren,  toen ik dacht dat deze 
rotonde er uiteindelijk gekomen was na een ongeluk met een schoolbus met 
AFCENT kinderen, vond ik het nog niet zo’n vreemd idee om daar ergens in 
de buurt een internationale basisschool neer te leggen voor de kinderen uit 
Onderbanken, voor de kinderen van onze Afcenters, voor kinderen uit de 
aangrenzende Duitse gemeenten en misschien wel van Doenrade en 
Schinnen…Dwaze gedachten van mij? Wie het weet mag het zeggen. 
 
Wat heeft dat met ongerijmdheid te maken? Volgens de Dikke van Dale staat 
voor ongerijmdheid  het synoniem dwaasheid. Ik kan het niet veranderen! 
 
Laten wij in Onderbanken niet ten onder gaan aan ongerijmdheden, laten wij 
Onderbanken niet ten offer vallen aan gedragingen zoals de Nederlandse en 
Parkstedelijke “graaicultuur”,  maar laten wij in harmonie zaken voorbereiden 
die verder reiken dan onze eigen tijds- en dorpsgrenzen. 
 
Pierre Lindner 


