
Ondenkbaar in Onderbanken?… 
 
Vanmorgen heb ik onder een zwak zonnetje een wandeling gemaakt en 
opnieuw met grote teugen gedronken van de weergaloze schoonheid die het 
platteland ons biedt. Ja wij leven echt in een bronsgroen eikenhouten 
omgeving. Je ziet daar, naast de geelgouden kegels van de lindebomen en de 
roodkoperen kruinen van de kerselaren, zoveel kleurschakeringen dat je 
denkt te maken te hebben met een ware zinsbegoocheling. Is het wel echt 
wat je ervaart? Droom je? Maar nee, want je ziet richting Etzenrade de rode 
daken van de boerderijen, inclusief de boerderij waar Willy Vandersteen zijn 
Suske en Wiske verhaal liet spelen………... Dan verlang je onwillekeurig terug 
naar je jeugd. Waren er toen meer bomen? Ongetwijfeld! 
 
Ik schreef vorige week over de teloorgang van de hoogstamboomgaarden. 
Helaas dat is gebeurd, passé!! Maar ook daarna zijn op sluipende wijze 
kapitale bomen uit het landschap verdwenen. Ik spreek hier over 
bomengroepen die heel mysterieus verdorden en stierven, over iepen die 
noodzakelijk – in verband met de iepziekte – gerooid werden, over half holle 
knotwilgen die een zware storm niet overleefden, over graften die wat al te 
enthousiast “onderhouden” werden…. Wat hebben al deze verdwijningen met 
elkaar gemeen? Er kwam niets voor in de plaats, ze werden niet vervangen 
en het landschap werd kaler en kaler…. 
 
Stel u voor, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen komt een nieuwe 
partij uit. De Partij voor de Bomen! (PvdB) Wij hebben reeds een partij voor 
de Dieren, waarom dan ook niet een partij die haar nek uitsteekt voor een 
van de grootste voorwaarden tot leven voor mens en dier: de boom. In 
Onderbanken moet dat iedereen welhaast aanspreken, na de absurde en 
welhaast misdadige ingreep in de Schinveldse bossen door de door ons zelf 
gekozen overheid. 
Maar ik denk dat wij in Onderbanken genoeg politieke partijen hebben die 
allen voor het welzijn van de inwoners staan, dus derhalve ook een “Partij 
voor de Bomen” zouden moeten zijn. 
Er zijn echter ook echte bomenhaters, die alleen maar kijken naar de nadelen 
van bomen, zoals sterke wortelgroei, bladval, schaduw, vogeloverlast, gevaar 
voor omwaaien en verminderde opbrengsten van aangrenzende percelen. 
Enfin bedenk het zelf maar. Of daar ook een partij voor is? Laat deze dan 
opstaan en meedoen aan de volgende verkiezingen onder de naam: de Partij 
voor het Rooien. (PvhR). Flauw?  
In de Gemeenteraad maakt men zich druk over een toekomstig 
begrotingstekort, is men bang dat men onder curatele komt, nee, is men 
bang de macht te verliezen. Welke macht? Als je er van uit gaat dat 80% van 
de begroting niet door de Gemeenteraad te beïnvloeden is, laten wij het dan 
over ons werkelijk kapitaal hebben en dat is onze prachtige natuurlijke 
omgeving. Denk aan dat Bijbelverhaal, over de leliën des velds en of het dan 
nog zo ondenkbaar is dat een partij “partij” kiest voor de bomen? 
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