De ballade van de drie koppige kerstbomen...

De gemeente Onderbanken kondigt via de media aan dat de kerstbomen op
10 januari worden opgehaald. Ze moeten echter wél voor 7.00 uur aan de
straat liggen. Menig burger zeult reeds aan de vooravond van het gebeuren
met zijn boom naar de straatkant.

Zaterdag, 10 januari 2004: De bewoners van de Maastrichterweg te
Bingelrade constateren dat de ophaaldienst kennelijk nog niet in hun straat is
geweest.

Zaterdag, 10 januari 2004: ‘s avonds komen de bewoners van de
Maastrichterweg erachter dat zij blijkbaar zijn overgeslagen.

Maandag, 12 januari2004: Men telefoneert naar de gemeente om te
informeren hoe dat nu zit. Nog voordat de klager iets kan vragen wordt hem
onmiddellijk verteld dat hij naar RD4 moet bellen. “Ja , maar...... “Nee,
meneer u moet echt niet bij ons zijn , u moet de RD4 bellen” “Maar ik betaal
toch belasting aan de gemeente?” "*Nee u moet RD4 bellen” "Wilt u mijn
naam noteren?’ Na drie keer aandringen: “Wat is uw naam?”

Enfin, dan voor alle zekerheid toch nog maar zelf naar twee wethouders
gebeld. De antwoorden variéren van “Wij zullen het vanmiddag bespreken tot
“De ambtenaar had in feite gelijk”

Dan maar RD4 gebeld.

Na zeven minuten wachten, eindelijk de verlossing!

“Mevrouw, in onze straat zijn de kerstbomen niet opgehaald”

“Postcode?” Na postcode doorgegeven te hebben. “Ja ik zie het, er zijn daar
al meer klachten. Ik zal het doorgeven”

“Ja maar mevrouw wanneer worden die bomen nou opgehaald?”

“Dat wordt aanstaande vrijdag meneer”

“Dus dan liggen die bomen een week lang aan de straat en wat als er iets
mee gebeurt?”

“Dat is uw verantwoordelijkheid meneer. Dag, meneer”

Vrijdag, 16 januari 2004.

Nog extra twee vuilniszakken naast de bijna wortel schietende kerstboom
geplaatst, want zeker is zeker....

De RD4 wagen komt voorbij en.......... laat de boom liggen. Even naar de
collega-bomen in de straat kijken, nee die liggen er ook nog. Het is
misschien wel hogere efficiency, die wij gewone burgers niet snappen........
Toch maar even RD4 bellen. Na zeven minuten bellen (volgens mij draaien ze
daar een bandje als ontmoedigingsmaatregel) : *“Mevrouw, de wagen van de
RD4 is bij ons in de straat geweest, maar heeft de kerstboom niet
meegenomen””

“Maakt u zich maar geen zorgen meneer, die boom wordt alsnog opgehaald,
gisteren hebben die mensen ook al tot acht uur gewerkt”



Vrijdag, 16 januari 2004. Tijdstip: 11.30 uur
Een busje met kerstbomen in de achterbak komt de straat inrijden
en........ rijdt door. Nou ja, die gaan zich ginder misschien keren?

Zaterdag, 17 januari 2004.
Drie triest kijkende kerstbomen in de Maastrichterweg

Zondag, 18 januari 2004
Drie achtergelaten kerstbomen in Maastrichterweg

Maandag, 19 januari 2004

In de stromende regen schiet een jongeman op mijn kerstboom af, grijpt
hem en de kerstboom is uit zijn lijden verlost. Nu weet ik niet of de
jongeman van de gemeente Onderbanken was, of van de RD4 of van een
andere hulpdienst. Een ding heb ik wel geleerd: Betalen moeten wij aan de
gemeente, klagen zou daar dus moeten kunnen, maar kennelijk dus niet. Je
kunt maar beter rustig afwachten, dan komt alles op zijn pootjes terecht.
Ja, toch????

Pierre Lindner




