Muziek...

Wat betekent muziek. Als je het woordenboek "de Dikke van Dale" er over
opslaat, dan is het kort maar krachtig:

"Muziek is de kunst van het op esthetische wijze voortbrengen van klank",
punt.

Met deze uitspraak is onze muzikale hobby dus tot kunst verheven, als van
Dale dat zegt dan is dat zo.

Dat ik daar nooit eerder op ben gekomen om dat eens op te zoeken. Vanaf
vandaag is ons dorp dus een aantal kunstenaars rijker.

Over ex-kunstenaars nog maar niet te spreken want daar hebben we er ook
zat van. "Om het andere huis woont een kunstenaar", hoe klinkt dat.

Eindelijk gerechtigheid, muziek is dus geen hobby maar kunst.
Laten we na deze vaststelling in godsnaam niet naast onze schoenen gaan
lopen, laten we gewoon blijven, ons bestuur heeft het al moeilijk genoeg.

Maar een klein beetje trots zijn op onze hobby dat mag.
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