
Lintje… 
 
Er gebeuren rare dingen om mij heen, men gedraagt zich thuis anders dan 
normaal. Er wordt veel getelefoneerd, er wordt van alles geregeld, als ik in 
de buurt kom gaat de haak er op. 
 
Er moet nieuwe verf op de vlaggenstok, het is tijd voor een nieuw kostuum 
en ik moet naar de kapper, de vakantie naar Frankrijk moet vanwege het 
slechte weer worden verschoven;- allemaal hoogst merkwaardig . 
 
Ik ga twijfelen aan mijzelf, ik maak me ongerust. 
Voorzichtig kijk ik in de spiegel: Ben ik gek of is de rest gek. 
 
Natuurlijk, ik word een dagje ouder, verder zie ik niets bijzonders. 
 
Dan opeens voel ik nattigheid, Koninginnedag nadert, ik krijg een lintje en 
dat is de reden van al die geheimzinnigheid. 
 
Ik laat niets merken, maar toch; 
 
Wat een geruststelling, ik ben niet gek. 
 
Cor Geilen 
 

 


