
Jim Scott… 
 
Jim Scott, de vaandeldrager van de Harmonie. Ooit verwisselde hij de grote 
stad in de States voor dat kleine dorpje in 'Europe'.  
Na zijn pensionering van The Army was het de wens van Jim om in 
Bingelrade te blijven. 
Die wens ging niet zo maar in vervulling. Er was een handtekeningen actie 
voor nodig om dit voor mekaar te krijgen. 
 
Ruim twaalf jaar is Jim lid van de harmonie en draagt hij het vaandel. 
Niet alleen de Harmonie vindt dat fijn, ook haar patroonheilige St Cecilia, het 
zal je maar gebeuren dat je beeltenis over straat wordt gedragen door een 
Amerikaans staatsburger. 
 
Amerikanen hebben iets met vaandels, "Stars and Stripes forever". Zo ook 
Jim, met een bepaalde trots draagt hij de 'vaan'. Zijn trots is ook de onze, 
want vaandeldragers zijn zeldzaam, welke Harmonie heeft er nog een. 
 
Vaandel dragen is niet zo simpel als wij vaak denken. 
Recht vooruit en recht omhoog, zwaar en nog zwaarder als het regent. 
Eenzaam voorop lopend in het juiste tempo en nog eenzamer sinds het 
bestuur, tijdens de laatste processie, niet meer vóór de muziek loopt maar 
er achter namelijk in het laatste gelid. 
 
Jim is een bijzondere man, sympathiek en behulpzaam en altijd in voor een 
gesprek. 
Als je met hem filosofeert over Amerika en de Amerikanen, dan komt na 
hevige kritiek op de huidige samenleving in zijn geboorteland, de echte 
Amerikaan na enige tijd toch weer boven:  
''Next week ga ik four weeks op vacansie naar mijn broer in America". 
 
Cor Geilen 
 
 
 


