
Belgenmop… 
 
Die Belgen toch. Ik heb altijd al gedacht dat daar in België fantasten met 
waanideeën rondlopen, maar na het lezen van een artikel in de Telegraaf als 
zouden de Belgen in het nog niet zo verre verleden onder leiding van Prins 
Leopold 2 het idee hebben gehad om Nederland te veroveren en toe te 
voegen aan hun koninkrijk, slaat werkelijk alles. 
 
Ik denk dat ook de Fransen wier hulp en solidariteit Leopold hierbij nodig 
had, hem niet serieus namen en het idee hebben afgedaan als een 
Belgenmop. 
Mocht Leopold er in zijn geslaagd de Nederlandse grens over te steken, dan 
zou hij waarschijnlijk al bij het oversteken van de Oosterschelde door het ijs 
zijn gezakt. 
Als het hem was gelukt Friesland te bereiken om te pogen de Friezen in te 
lijven, dan zou hij zeker en vast, net als de heilige Bonefatius bij Dokkum 
zijn vermoord. 
 
Cor Geilen 


