Onze eik...

Hij staat er al minstens 200 jaar, op de hoek van het kruispunt Dorpstraat
Wiegelraderstraat. Het is een van de weinige monumenten die het dorp nog
rijk is. Hij doet ook dienst als drager van een veldkruisje met bloemetjes dat
door een buurtbewoner tegen zijn stam werd gespijkerd en vanwaar Onze
Lieve Heer, hangend aan het kruis, toeziet op goed en kwaad in de buurt.

Menig brandje in zijn holle stam heeft de eik overleefd en tijdens de tweede
wereldoorlog werd hij bijna omvergereden door een tank die ter plekke met
te hoge snelheid uit de bocht vloog.

Op een goeie dag verschijnt de uitvoerende dienst van de gemeentelijke
overheid.

Met weinig respect wordt onder het motto 'kaalslag eikenbomen' ook onze
eik volledig kaal gezaagd.

Toen moet Onze Lieve Heer hevig zijn geschrokken. Maar wat onderneem je
hangend aan een kruis tegen een stelletje cultuurbarbaren met gevaarlijke
kettingzagen.

Voorbijgangers die zich zorgen maken over de overlevingskansen van de eik
slaan met ontzetting deze daad gade. Als zij de daders aanspreken op hun
gedrag worden ze afgescheept met de mededeling dat deze opdracht er een
is van 'die van de gemeente', natuurlijk mensen die niets afweten van de
dingen die, ons Bingelradenaren, dierbaar zijn.
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