
Vogels boven Mikanos… 

"Vogels boven Mikanos" is de titel van een schilderij dat ik ooit heb gemaakt 
tijdens mijn vakantie in Griekenland. 
Ik weet dat het bij Harrie en Jan, onze buren, herinneringen oproept aan 
hun Griekse tijd en dat zij het daarom mooi vinden. 

Over vogels gesproken.  
Een dezer dagen moest ik bij buurman Harrie klagen over het gedrag van 
een van zijn kippen in mijn tuin. De bruine kip had er weer eens een 
puinhoop van gemaakt. 
Na overleg zou het probleem worden opgelost door het kortwieken van de 
vleugels van de kip. Als dat niet zou lukken dan zou Jan er soep van trekken 
voor het feest ter  gelegenheid van het komende songfestival. 
"Cor, als jij hem vangt, dan haal ik de schaar, als jij hem dan vasthoudt, snij 
ik een stuk van zijn vleugel." 

Harrie verdween op zoek naar de schaar. Ik dook tussen de coniferen om de 
kip te vangen, hetgeen vrij snel lukte. Harrie liet nog even op zich wachten, 
kon zeker de scharenla niet vinden. 

Terwijl ik met de kip op mijn arm stond te wachten op Harrie, ontstond er 
zoiets als een dialoog met de kip. 
Dat had ik vroeger ook wel eens, toen mijn hond nog leefde. 
De kip keek me aan en het was alsof ze zei: "Buurman je bent een 
klootzak." 
"Jij wel mijn eieren eten, maar ik af en toe in jou tuin pikken, ho maar." 

Cor Geilen 


