De Harmoniezaal...

Van de ene op de andere dag veranderde ons dorp in een soort van
legerplaats met als hoofdkwartier de Harmoniezaal.

De Harmoniezaal was nu een kantoor met veel bureaus en kasten,
het was er een komen en gaan van ordonnansen.

De 'blhne' was ingericht als woonkamer met veel pluche en
fauteuilles, oorlogsbuit op de Duitsers gejat in Hillensberg en
Susterseel.

Officieren rookten er sigaren en deden zich tegoed aan lekker eten.
Wij kinderen hingen er altijd rond, op zoek naar iets lekkers,
chocolade of kauwgum.

Als je geluk had mocht je de kachel stoken, dan was er altijd wel
iemand die je wat toestopte.

De grotere jeugd had het voorzien op de munitie die lag opgeslagen
in de kelder van de Zaal.

Het kwam regelmatig voor dat er kogels waren verdwenen, het
verzamelen van kogels door de jeugd was in die tijd de normaalste
zaak, ander speelgoed was er namelijk niet.

Regelmatig werd er door het schoolpersoneel 'razzia' gehouden en
moesten de broekzakken binnenste buiten.

Indien er kogels werden gevonden betekende dat het schrijven van
vele regels straf: "Ik mag geen kogels stelen van de Amerikanen ".
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