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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2024

WANDELING IN EN ROND ETZENRADE op 12 oktober a.s. 

Het boek “Burgers uit Etzenrade” begint met de Franse tijd (1792-1814).      

Er lagen toen al diverse boerderijen zoals o.a. het Etzenrader Huusken en de 

Etzenraderhof en de twee watermolens. Schrijver John Hazen gaat in op het 

dagelijks leven in die tijd en de diverse families waarvan nu nog veel nazaten in 

deze omgeving wonen. Aan de hand van deze historie verzorgt hij de 

wandeling in en rond Etzenrade. Pierre Spiertz, die tevens een bijdrage 

geleverd heeft tijdens de presentatie van het boek, zal ook deelnemen.  

mailto:paulien1951@gmail.com
http://www.huubkesvlucht.nl/


Deze wandeling is op zaterdag 12 oktober a.s. van 10 – 13 u.                                  

Begin- en eindpunt zijn op het adres Etzenrade 2: boerderij Hazen. De 

wandeling wordt met een kop koffie afgesloten op de binnenplaats van de 

boerderij.  Aanmelden is niet verplicht.  

 

Familie Vlaminckx tijdens WO2 in Bingelrade. Vervolg. 

De kleindochter van Jacques (Jacobus, Coos) Vlaminckx en Maria Vlaminckx-van 

Vorstenbosch is op zoek naar mensen die haar grootouders en moeder 

Francoise Vlaminckx nog gekend hebben.  Zij verhuisden in Maart 1943 vanuit 

Heythuizen naar Bingelrade waar zij aan de Dorpsstraat 61 een café runden. 

Inmiddels hebben wij n.a.v. een oproep op FB een reactie ontvangen van Léon 

Theunissen. Léon bezit n.l. een aantal aantekeningen van zijn oom Frien 

Theunissen. Daarbij is een overzicht van de huisnummers in Bingelrade van 

VOOR en NA 1961. Het oude huisnr. 61 is nu no.141: het pand op de hoek 

Dorpsstraat-Beukenstraat (naast het Ontmoetingscentrum).  Léon kan zich ook 

nog zelf herinneren dat daar vroeger een café was. Zo is er weer een stukje van 

de puzzel opgelost. Andere herinneringen/informatie blijft welkom! 

 
OVERLIJDEN JAN CLEMENT 
Met droefheid namens wij kennis van het overlijden van ons oud-bestuurslid    
JAN CLEMENT 
Hij heeft onze vereniging in 1989 mee opgericht en is ons tot het einde blijven 
steunen met zijn lidmaatschap. Betrokken en betrouwbaar. Zo was hij als vice-
voorzitter maar ook bij activiteiten als de herbouw van het Puthuisje op de 
Douve. Daarnaast was hij maatschappelijk actief in zijn geboortedorp en 
woonplaats Merkelbeek. Hij maakte deel uit van het bestuur van het Groene 
Kruis Merkelbeek en het Kerkbestuur. En hij was bekend om zijn zangtalent. Zijn 
lage stem hoorde je meteen in het Kerkkoor en Mannenkoor RMK. En niet te 
vergeten zijn trots, de volière achter in de tuin. 
Jan was ondanks zijn talenten een bescheiden mens. Hij is op 95-jarige leeftijd 
overleden. 
De plechtige afscheidsdienst vond plaats op woensdag 18 september j.l. in de 
Sint Clemenskerk te Merkelbeek.  
 


