
Geef hen de hand… 
 
Ik wens je uit de grond van m’n hart een ‘goed’ jaar! 
Een ‘goed’ jaar voor jou…. En voor alle mensen! 
Ik zeg je: Geef elkaar de hand… ook hen, 
die je reeds lang geen hand meer gegeven hebt… 
een hand met een hart vol goede en oprechte wensen. 
Geen wensen voor een dag 
met een mooi masker op een lelijk gezicht! 
Schrijf een kaartje! Plak een kus erop! 
 
Een nieuw jaar begint! Maak er een goed jaar van. 
Laat je eigen goedheid voelbaar zijn, 
thuis, op school, op het werk. 
Leg alle ruzies bij. Slik je ‘kwatong’ in. 
Maak je man, je vrouw, je kinderen gelukkig, 
niet alleen met woorden, 
want je hebt hun geluk zo nodig, om zelf gelukkig te zijn. 
 
Zoek toch nooit geluk voor jou alleen… 
in je eigen geïsoleerde hokje. 
Help ons een wereld te maken, waarin wij 
niet alleen elkaar verdragen, maar elkaar gaan liefhebben, 
een wereld waarin er ruimte is voor een glimlach, 
een bloem, een hart, voor een ‘stukje hemel’ op aarde! 
 
Bron: Phil Bosmans uit Menslief, ik wens je vrede en alle goeds 
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