
OUDER WORDEN…

DRIE OUDJES ZIEN MEKAAR TERUG NA LANGE JAREN:
WAT DOE JIJ SINDS JE OP PENSIOEN BENT?

DE EERSTE ZEGT : IK FOTOGRAFEER.
DE TWEEDE ZEGT : IK TUINIER.

DE DERDE ZEGT : IK DOE OPSPORINGSWERK...
AH! EN IN WAT ? IEDERE DAG ZOEK IK MIJN BRIL, 

MIJN WANDELSTOK, MIJN VALSE TANDEN, MIJN SLEUTELS....


