Onze Kerkklokken...

Wij hebben in onze toren drie klokken. Prachtstukken, kostbaar en met een mooie klank! Hun
gewichten zijn 690, 410 en 275 kilo en hun namen resp. St.1lambertus, St. Jozef en H. Maagd Maria.
Ze zijn gegoten door de firma Eysbouts uit Asten in 1948. Het geld voor de aanschaf van de eerste
twee klokken werd onder leiding van pastoor Gorissen bijeengebracht door de parochianen. De
derde werd geschonken door de dames Mols. De oorspronkelijke klokken werden weggehaald door
de toenmalige bezetter. Ter vervanging heeft er tijdelijk een klokje gehangen uit een zusterklooster
van Sittard. Wij mogen trots zijn op onze klokken en wij moeten er met zorg mee omgaan. Want
welke kleine parochie heeft een dergelijke sonore drieklank of zou zich vandaag zo'n weelde kunnen
veroorloven. Daarbij hebben wij nog een automatisch uurslagwerk, dat tevens driemaal daags het
"angelus-luiden" bedient. Laten wij er dus zuinig op zijn. Ook overdadig luiden kan een storend effect
hebben. Gelukkig zorgt weer iemand secuur en trouw voor het onderhoud en bijstelwerk, nl. dhr. Jan
Hoen. Op het ogenblik is de misdienaars geleerd: véér de zondagse vroegmis slechts één klok te
luiden, 'n kwartier voor de dienst. Voor de particuliere diensten van Uitvaart, Huwelijk en Jubileum,
twee klokken een halfuur en één klok 'n kwartier voor de dienst. Om de zondag in te luiden voor de
algemene Diensten van zaterdagavond en zondag 10.00 u. drie klokken een half uur en één klok een
kwartier voor de dienst. Mogen wij in de roep van de klokken Gods uitnodiging verstaan en met
velen komen.
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