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De Kouwe pesjtoeër! 
Eé kolderiek gebed mit epiloog 

 

 
 

*Humor ten top* 

 
Auteur: Edward Bastiaansen 

Regie en dialectbewerking: Ria Rohs-Kleuters 
 

Zaterdag 17 en zondag 18 maart a.s. 
In OntmoetingsCentrum Bingelrade 

Aanvang: 19.30 uur zaal open 19.00 uur. 
 

Entreekaarten à € 5,00 incl. plaatsreservering 
Start verkoop dinsdag 28 februari van 19.00 - 20.00 uur in 

OntmoetingsCentrum Bingelrade 
 

Vervolgens iedere werkdag tussen 16.00 en 18.00 uur bij  
Mevr. Von den Hoff, Stegel 6 in Bingelrade.  

Tel. 046-4421839 
 



 
Korte inhoud 

 
Pastoor Bonte heeft de bisschop en zijn Afrikaanse zustergemeente “Bouli-Bouli” om 
geldelijke steun gevraagd omdat zijn parochie in financiële moeilijkheden verkeert. Dit 
vanwege uit de hand gelopen kosten, waaronder voornamelijk grote rekeningen van de 
drankenhandel. 
Om te bekijken of de parochie nog wel “levensvatbaar” is, stuurt de bisschop zijn 
secretaresse, die hem een positief of negatief advies zal geven. Deze norse vrouw zit 
constant op de huid van de pastoor. Als het aan haar lag, werd de parochie meteen 
opgedoekt. 
Ook de toegezegde steun uit “Bouli-Bouli” pakt helemaal niet uit zoals de pastoor gehoopt 
had.  
Voordat hij het weet loopt er iemand met een pistool door zijn pastorie, klinken er 
‘s nachts de meest vreselijke geluiden, wordt het riool open gebroken, probeert men hem 
om te kopen om de regels der kerk te overtreden en als hij dan ook nog de meest rare 
verhalen in de biechtstoel moet aanhoren wordt het hem te veel! 
Maar een niet goed functionerende pastoor zou natuurlijk helemaal de doodsteek van de 
parochie zijn. 
Om haar baantje te behouden bedenkt interieurverzorgster Wilma een reddingsplan, 
waarin ze ook koster Kees meesleurt. Deze zet grote vraagtekens bij dit krankzinnige plan 
en moet zelfs als klap op de vuurpijl een huwelijksmis tot een goed einde brengen.  

Een gebed vol kolder met een verrassend eind. 

 

 
 

Beleefd uitnodigend “Tonieëlgroep Bèngelder” 


