
ZijActief Bingelrade gaat in september op stap!! Wie gaat er mee? 

Woensdag 7 september bezoek aan de Liefde zusters van het kostbare bloed te 

Windraak.  

Met de fiets vertrekken we om 14.00 naar de Windraak. Bij de zusters krijgen we koffie/ thee en 

een lekkers stukje vlaai waarna ons meer verteld wordt over het kloosterleven. Ook is er 

gelegenheid om de kloostertuin en het winkeltje met verkoopartikelen uit de missie in Indonesië te 

bekijken. En misschien ga je naar huis met een nieuwe aanwinst. Leden die niet kunnen fietsen en 

liever met de auto gaan moeten dit bij aanmelding aangeven. Dit i.v.m. de beschikbaarheid van 

een auto. 

Vertrek met de fiets: 14.00 uur 

Vertrek met de auto: 14.15 uur 

Opgave bij Mia Kuijpers: voor 30 augustus a.s. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit. 

Vrijdag 9 september is er i.v.m. het uitstapje geen wandelen. 

Vrijdag 9 september uitstapje/ excursie.  

Zoals reeds eerder aangekondigd gaan we op deze dag met de bus naar de Historische 

groentetuin in Beesel. Hier krijgen wij eerst een kopje koffie met vlaai, vervolgens een 

rondleiding en daarna kunnen we een lunch nuttigen. Natuurlijk worden bij deze lunch gerechten 

geserveerd waarbij de ingrediënten uit de tuin komen. Niet iedereen lust dit, daarom hebben we 

ook een alternatief. Daarna vervolgen we de reis naar Kasteeltuinen Arcen. Hier verblijven wij 

geruime tijd. Iedereen kan zelf besluiten wat hij wil bekijken of wanneer je eventueel op een 

terrasje wil zitten, misschien voor een dinertje. ( Op eigen kosten) 

Vertrek: om 9.30 uur vanaf het Ontmoetingscentrum te Bingelrade 

Aankomst: om ongeveer 10.15 uur bij De Historische Groentehof, Stichting Vergeten Groenten, 

Rijkel 21 5954 NJ Beesel. 

Vertrek: om 13.00 uur naar Kasteel Arcen, Lingsforterweg 26, 5944 BE Arcen. 

Aankomst: omstreeks 13.35 uur. 

Vertrek: om 17.30 uur naar Bingelrade waar wij om 18.30 uur weer worden verwacht.  

Ook niet-leden zijn welkom en kunnen met ons mee te gaan! 

Meer informatie vind je op onze site: www.zijactieflimburg.nl onder afdelingen, Bingelrade. 

Dinsdag 20 september Bezinningsexcursie naar Achelse kluis.   
Deze activiteit wordt georganiseerd door het kringbestuur. Zij geven op dit moment aan dat het in 

de middaguren plaatsvindt en dat er voor  deze activiteit een eigen bijdrage van  € 15,00 wordt 

gevraagd. De Sint-Benedictusabdij, beter bekend als de ‘Achelse Kluis’, ligt op de grens tussen 

Noord-Brabant (Nederland) en Noord-Limburg (België), in een ruim natuurgebied van akkers, 

bossen en heide, aan de oevers van de Warmbeek (B) en Tongelreep (NL). 

Meer informatie hebben we nog niet. Maar als deze komt laten wij dit z.s.m. weten. 

Geef je toch alvast op!! 

Namens bestuur ZijActief Bingelrade, 
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